
   







   

STELLING: 
 

“Jongeren niet leren WAT ze moeten 
denken, maar uitdagen DAT ze denken” 



 Wanneer je vrede wilt, moet je je op oorlog 
voorbereiden. (Seneca) 
 

 Overal waar kinderen en jongeren voor elkaar en 
voor de aarde zorgen, is vrede. 
 

 Overal waar mensen in verzet komen tegen 
onrecht, tegen pesten en uitsluiten, is vrede. 

 

 



 Een situatie waarin conflicten op een 
beschaafde, geweldloze, menswaardige 
manier worden gehanteerd, is vrede. 

 

 Conflict is de normaal toestand van (groepen) 
mensen. Conflicten oplossen = vrede maken. 

 

 Verschillen (we zijn anders) 

 Gelijkheid (we lijken op elkaar) 

 



Pendelen tussen heden en verleden 
 

 Nu en Vroeger 
 

 Hier en Daar 

 

 Ik en de Ander 











 Hoe gaan groepen mensen met elkaar om? 

  

 Vooroordelen, stereotypen 

 Zondebokverschijnsel 

 Uitsluiten (compartimentaliseren) 

 

 Verhalen van mensen als jij en ik; 

 Koppelen biografie met autobiografie; 
 



 Dat is toch wat we willen met onze doelen en 
missies? 

 

 Geen taboe op vergelijken? 

 

 Niet moraliseren maar waarden verhelderen en 
waarden communiceren. 

 

 Ondergrens Artikel 1 van de grondwet. 



 

Docent MBO (opvoeder, jeugdwerker) 

wil vakbekwame mensen opleiden. 

 

Maar ook: 

- Verbinden 

- Veilige omgeving bieden 

- Vragen onderzoeken 

- Samenwerken 

- Confronteren 

- Empathie oefenen 
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“Jongeren niet leren WAT ze moeten denken, 
maar uitdagen DAT ze denken” 
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